
Nieuwsbrief Feed my Lambs 
 
Algemeen over het project 
In Mengo, één van de armere wijken van Kampala, de hoofdstad van Oeganda, staat The 
Lighthouse Primary School. Deze basisschool is verbonden aan de bloeiende Streams 
of Life pinkstergemeente van Pastor Gerald en Pastor Diana Mwebe. De school biedt 
onderwijs aan zo'n 300 kinderen. Deze kinderen komen uit gezinnen waarin armoede, 
drugs, geweld en alcoholgebruik het dagelijks leven beheersen. Het gevolg is dat 
veel kinderen ondervoed op school komen. 
In 2016 is vanuit Nederland het project Feed 
My Lambs opgericht om deze kinderen te 
kunnen voorzien van een maaltijd tijdens de 
schooluren.  
Inmiddels is bij de school een eenvoudige 
keuken gebouwd waarin elke dag een warme 
maaltijd wordt gekookt. Vaak is dit ook de 
enige maaltijd die deze kinderen op een dag 
krijgen. Sinds de kinderen gevoed worden 
vanuit het project Feed My Lambs zijn de 
schoolresultaten van de kinderen sterk 
verbeterd.  
 
Naast voedsel wordt ook voorzien in allerlei andere hulpvragen, zoals het betalen van 
schoolgeld voor gezinnen die het geld er niet voor hebben. Ook kinderen die gevlucht 
zijn uit omliggende landen worden geholpen met opvang.  
 
Recente uitbreidingen 
Op dit moment zijn er veel Soedanese kinderen, vanwege de (burger)oorlog die in 
Soedan en Zuid-Soedan woedt. Met name vrouwen en kinderen lopen gevaar en velen 
vluchten, o.a. naar Oeganda. Ook op de Lighthouse Primary School zijn veel Soedanese 
leerlingen opgenomen waarvoor Feed my Lambs in het schoolgeld voorziet. 
  
Ook is er een satelliet-kerk gestart onder studenten op de dichtbij gelegen Universiteit, 
de Nations Church Makerere. Ook daar worden maaltijden geserveerd aan studenten op 
de zondag. De situatie van veel studenten is drastisch veranderd omdat de sponsoring 
die de regering aan (een deel van) de armere studenten deed plotseling per direct 
gestopt is. Daardoor hebben veel studenten grote moeite om in hun levensonderhoud te 
voorzien en zijn zelfs studenten van de honger omgekomen. Een schrijnende situatie 
waar vanuit Feed my Lambs dit maaltijdprogramma wordt gefaciliteerd. 
 
De praktische insteek van de projecten die onder Feed my Lambs vallen, heeft ertoe 
geleid dat het inmiddels ook een middel is geworden om het evangelie te delen. Pastor 
Gerald: “Feed My Lambs is het Evangelie in de praktijk.” We geloven dat de invloed 
van het project veel verder kan reiken dan een warme maaltijd voor kinderen en 
studenten. In Spreuken 14 vers 31 staat ‘Wie zich over een arme ontfermt, eert Hem.”  
 



Waarom deze praktische insteek?   
Een land als Oeganda heeft veel jonge mensen en kinderen en voor hen is scholing heel 
belangrijk om de cirkel van armoede waar het land in gevangen is te kunnen doorbreken. 
Omdat veel van de gezinnen gebroken en/of extreem arm zijn, kunnen kinderen vaak niet 
naar school. Daarvoor heb je immers een schooluniform nodig en schoolmaterialen als 

potloden en schriften. En als ze wel naar 
school kunnen, is honger een belemmering 
bij het opletten en opnemen van de lesstof. 
Vandaar dat voorzien in praktische zaken als 
schoolgeld en een maaltijd enorm belangrijk 
zijn. En dan volgt vaak de vraag waarom Feed 
my Lambs dit doet en kan dat als brug 
gebruikt worden om het evangelie te 
vertellen. Naast dat het in de kerk(en) en op 
school ook uitgeleefd en uitgelegd wordt. 
 

 
Wat kun jij doen? 
Allereerst willen we je vragen om dit project in je gebedstijd op te nemen. Gebed is de 
motor en uiterst belangrijk als ondersteuning van wat er praktisch uitgevoerd wordt. In 
gebed kan ook de weg gebaand worden voor open harten die ontvankelijk zijn voor het 
evangelie van Jezus. 
 
Daarnaast is het mogelijk om het Feed My Lambs project te ondersteunen door middel 
van een incidentele of maandelijkse gift.  
Maak hiervoor gebruik van bijgevoegde QR  code    
 
Feed My Lambs werkt samen met Stichting International 
Teams. Hierdoor zijn giften fiscaal aftrekbaar.   
 
Je kunt je ook aanmelden om regelmatig nieuws te 
ontvangen door uw mailadres te sturen naar 
heidi.reinbergen@solcon.nl 
 
De nieuwsbrief die door het Oegandese team is gemaakt FML NEWS LETTER JAN TO 
MARCH  - Snelkoppeling.lnk, veel leesplezier. 
  
Alvast hartelijk dank voor jouw gebed en steun! 
 
Met vriendelijke groet namens het projectteam van FML, 
 
Mathilde Companjen, Frank Reinbergen, David Schut, Robert & Heidi Reinbergen 
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